
zaterdag 16 september 2023


Gisteren aangekomen in Berekum.

Donderdag was de vlucht naar Amsterdam. Tja, wat moet je daarover vertellen. 

Misschien dat Henk blij was in Accra weer eens de Afrikaanse aroma’s te mogen opsnuiven als 
afwisseling na een hele reis naast een ruftende en snurkende Aziaat……

De immigration ging vlot en vlekkeloos en er waren geen formulieren meer nodig.

Maar na heel lang wachten bij de bagageband op Henk’s koffer schoot een geüniformeerd 
jongmens ons aan om even in de koffer te mogen kijken..

En toen dreigde onze meegenomen kaas ergens achter zijn desk te gaan verdwijnen.

$20 later was dat, met een keurig betaalbewijs, opgelost.

Oeffff!!!!

Maar vlak voor de uitgang staan nog weer mensen van de douane. En in alle koffers en tassen zat 
een, op uitdrukkelijk verzoek van de jongens in Ghana, nogal illegale hoeveelheid “spirit”.

Oeps!!!!

Gelukkig konden we allebei heel dom kijken en bleven de koffers dicht.

Het Ghanese wensenlijstje zal de komende reizen een pietsie moeten worden ingekort.

Buiten stond Sylvester al geruime tijd te wachten, voorzien van de ruime Toyota van zijn zwager, 
waarin in het dashboard op Ghanese wijze opgewekt waarschuwingslampjes brandden die een 
doorsnee Europeaan ogenblikkelijk de Wegenwacht zouden laten bellen. 

De nacht was kort, want om op tijd de binnenlandse vlucht met Passion Air naar Sunyani te 
kunnen nemen, dien je eerst de vrijdagochtendfiles in Accra te overleven. Viel ook weer mee.

Tony en Addison stonden in Sunyani klaar met de auto om eerst een ontmoeting te hebben met 
een paar leden van RC Sunyani Central. We zien ze komende week uitgebreider, maar nu is 
geregeld hoe de betaling voor de eerste fase van het WASH project wordt afgewerkt. Zij gaan 
dan, mogelijk nog tijdens ons verblijf, starten met de boreholes en de voorbereiding van de bouw 
van het toiletgebouw.


Het weerzien met de Chief van Fetentaa was hartverwarmend en “luid”!

De jollofrijst en kip van Dora was ’s avonds verrukkelijk en de atmosfeer was weer ouderwets 
gezellig en vol plezier, niet alleen door de genuttigde kaas en whiskey.


Vanmorgen na het ontbijt samen 
met Nana de video van de 
Kidzrun 2023 bekeken. Een 
ontroerende indruk, mede d.m.v. 
een drone, van de run van meer 
dan 1200 kinderen!


Een evenement met o.i. een 
enorm potentieel wat nu zeker 
ook meer dient te worden 
ingezet om de interculturele 
contacten van kinderen in 

Ghana en Nederland te stimuleren. Iets 
wat we de komende dagen in een van de 
vele, voor deze verslagjes nauwelijks te 
beschrijven, white-papersessies willen 



gaan uitwerken.

Nog meer?




Met Nana uitgebreid 
gesproken over onze 
aanpak. We kunnen niet alle 
separate noden oplossen. 
Soms is het wijs e.e.a. onder 
één noemer te brengen in 
een systeem. Ook daarover 
gaan we komende weken 
intensief overleggen.


Nu zit ik met Addison hun website 
aan te passen. Stond weinig in, 
behalve het veelvuldige verzoek 
met niet-functionerende 
websitebuttons met de tekst 
“DONATE”. Tja…..

Sorry, de eerste stukjes zijn altijd 
een beetje saai.

Het geheel moet weer even op 
stoom komen.





	 	 	 	 Wordt vervolgd…..




zondag 17 september 2023


Zondag.

Dat betekent in Ghana dat daar ergens in een huis een kerkdienst wordt gehouden.


Ziet er vredig uit tot je jezelf hier nauwelijks 
meer verstaanbaar kan maken omdat men 
daar meent het maximale uit de versterkers en 
speakers te moeten persen om als een toren 
van Babylon de uiterste hoeken van de hemel 
te kunnen bereiken……

Alleen een stroomstoornis brengt dan 
uitkomst.

En die bleef dus uit…..


Even nog wat plaatjes van gisteravond. Terwijl 
we buiten zaten te overleggen werd er naast 
ons een Ghanese traditie uitgevoerd. Het 
stampen van fufu.

En weer wordt het zware werk door vrouwen 
gedaan!




En ik houd niet van fufu. Of banku. Of kinkie.




’s Morgens is buiten op het 
balkon duidelijk dat Tony al 
wakker is. Zijn attributen 
liggen al uitgestald.


En omdat het niet een 
relaxte “vakantie” mag 
worden, is de ochtend 
gevuld met een boeiend overleg, samen met Nana, over organisatie en systematisch werken etc.

Geen details. 

Maar na enkele uren was voor iedereen duidelijk dat e.e.a. complexer is dan alleen maar het 
noemen van een probleem en het vragen om hulp.

Eigenlijk is dat tijdens de ontwikkeling van het WASH project ook al duidelijker geworden.

Deze weken zullen volgepropt worden met dit soort discussies en overleg.




Alleen maar wat plaatjes want inhoudelijk is dit nauwelijks neer te leggen in dit soort 
reisverslagjes.




Het resultaat op papier….

Tja……


Daarna is Addison nog even 
bezig geweest met het 
oppoetsen van hun website. 
Het resultaat was dat er nu 
een bijna lege homepage is 
te vinden, niet meer.

Iets te veel “gepoetst”!


En nu zitten we in de middag 
een zelfde sessie te doen 
over de organisatie van hun 

eigen NGO.

Hoezo “vakantie”?


Morgen naar de locaties van het WASH 
project. Dan eindelijk meer lokale plaatjes.


Wordt vervolgd…..




maandag 18 september 2023


Vandaag veel zon.

Warm.

Maar gelukkig ook wat wind.


De eerste activiteiten buiten ons 
verblijf.

Vandaag naar de locaties van het 
WASH project. Met het hele zootje in 
de Toyota van Nana, gereden door 
Tony.

En we moesten toegeven, dat zijn rijstijl 
na de nodige opmerkingen onzerzijds, 
een stuk comfortabeler was geworden.


De locatie van het sanitaire gebouw in 
het dorp was nog overwoekerd, maar 
wordt nu leeg gemaakt.

Woensdag gaan we samen met de 
mensen van RC Sunyani Central weer 
kijken.




Naast de Methodist Primary School 
staat een kraan van het huidige 
watersysteem.


Geen slot of watermeter, maar als je probeert om 
er gratis water uit te tappen, heb je meteen een 
verantwoordelijke inwoner in je nek. Maar het 
systeem is volmaakt oncontroleerbaar. 

Er komt dus geld binnen, zonder dat duidelijk is 
hoeveel water is verkocht en waarvoor het geld 
wordt gebruikt. Niet voor onderhoud en/of 
uitbreiding.

En dat moeten we dus anders gaan doen.


En als je dan verder gaat naar de Catholic Primary 
School, dan springt meteen een vervallen sanitair 
gebouwtje in het oog.


Voor de gehele school…..

En bosjes daarachter 
ongetwijfeld gebruikt voor 
“open defecation”….


Kom iets dichterbij en 
word dan stil van een 

minstens even 
ernstig 
probleem…..




Vullis!!!!!!!!!!

Pal naast de school en de speelruimte!!!!!!!!

En de leraren klagen omdat ze geen eigen bungalows 
bij de school krijgen en wij kunnen ze niet duidelijk 
maken dat deze problemen een van de oorzaken 
vormen dat de kindersterfte in Ghana 10 keer hoger is 
dan in Europa.

En dan mag ik niet kwaad worden………


Nana kende gelukkig de man die geroosterd 
varkensvlees verkoopt.


En hij stond klaar.

Sorry vegetariërs, maar dit was 
absoluut zalig!

Gewoon maar wat, voor 
sommigen al bekende, 
plaatjes…..




Waarna we met Nana even werden geïntroduceerd bij zijn collega’s in “the King’s Palace”. 

En we geleidelijk verder in het traditionele Ghanese systeem werden gezogen….

De koning was enige tijd geleden overleden en de begrafenis wordt nu op intensieve wijze 
voorbereid. 

Er gaan steeds meer Ghanese deuren voor ons open waarachter we mogen zien hoe de cultuur 
echt is.

In dit soort stukjes even niet uit te leggen.

Sorry.


Vanmiddag overleg met de organisatoren van de KidZrun en sportclub. Maar eerst heb ik even op 
Afrikaanse wijze mezelf afgezonderd en op bed voor een uurtje niets gedaan.

En even een uurtje alle emoties weer even de tijd gegeven om te landen.

We zijn hier echt 24/7 bezig.

Om iets te bereiken.




Niet door enkel geld te storten in een 
systeem wat intens boeiend is, maar ook 
problemen veroorzaakt.

Maar door ons met alles wat we hebben te 
bieden, te verdiepen in hetzelfde systeem 
om, als het ons mag lukken, iets in 
hetzelfde systeem in een goede richting te 
sturen, waarna wij niet meer nodig zijn.


Klinkt vaag….

Is complex…..

Maar we gaan door!!!!!





Wordt vervolgd……




woensdag 20 september 2023


Gisteren even geen deeltje.

We zouden ’s morgens naar het stuk landbouwgrond gaan, maar ik voelde me niet goed. Slecht 
geslapen.

Eigenlijk gewoon uitgeput. 

De middag een aantal uren diep kunnen slapen en Dirk is weer “op oorlogssterkte”!

In de loop van gistermiddag kwam de headmaster van St Matthews Primary School met een 
collega praten over hun waterprobleem.

Zij zijn gesitueerd in het voormalig vluchtelingenkamp en vorig jaar is de school door de UNHCR 
overgedragen aan het district, terwijl het kliniekje met de bungalows is overhandigd aan de 
Diocese. Gedrieën gebruik makend van dezelfde waterboring zonder verder goed te regelen wie 
waarvoor verantwoordelijk is.

Kortom, het waterprobleem is meer een conflict tussen partijen en daarin gaan we niets doen.


Vanmorgen startte met regen.

Best lekker fris, maar ik hoop dat 
het land, waarheen we 
vanmorgen willen gaan, 
begaanbaar is. Zien we straks 
wel.

Eerst vanmorgen overleg met de 
mensen van RC Sunyani Central 
in Fetentaa.


Samen met Nana uitgebreid 
gesproken over de 
organisatie en 
verantwoordelijkheden in 
het hele systeem.

Ook over het plan om deze 
fase van het WASH project 
te benutten als een pilot om 
de tweede fase te kunnen 
voorbereiden.


Langzamerhand beginnen 
de kwartjes hier te vallen op 
de plek waar ze gepland 
zijn. 

Tijd……

Geduld…..

Begrip…….

En nog meer geduld…….


En nu is Nana met spoed 
geroepen naar “the King’s 
Palace” in Berekum, waar 
we gisteren waren.




Een aantal van zijn collega’s hebben een serieuze onenigheid bij de voorbereiding van de 
begrafenis van de overleden King.

En dus vandaag niet naar het stuk landbouwgrond.


Vanmiddag weer overleg met de jongens van onze zusterorganisatie en later met de aan het 
landbouwproject deelnemende boeren.

Veel zitten en praten.

Veel flesjes water.

En langzamerhand dikke poten en een platte reet.

Sorry.


En toen barstte een 
gigantische tropische bui 
los……




……en dienden we binnen verder 
te gaan.


Met een groep farmers die keurig 
op tijd waren.

Met een groep farmers die nu blijkt 
dusdanig te werken dat ze de 
zaden etc. voor komend seizoen 
zelf kunnen bekostigen.

Met een groep farmers die nu o.l.v. 
Tony discussieert over een vijf-
jarenplan.




Het is goed, dat we hier weer eens aanwezig zijn.

Alleen op die wijze worden dingen weer duidelijk, die op afstand vaak niet helder waren.

Waarbij ook duidelijk wordt, dat er nog een lange en kronkelige weg te gaan is.

En dat we op die weg ook wel weer vaak zullen struikelen.

En net als je denkt dat alles loopt zoals gepland, flikker je weer in een gat in de weg.

Maar we zullen die weg blijven volgen.


Wordt vervolgd……..




donderdag 21 september 2023


De dag begon mistig.

Nee, niet in onze hoofden, maar buiten.

Vandaag is het weer bewolkt, maar er lijkt geen regen op komst.


Gistermiddag en -avond hebben we uren met de farmers gesproken.

Het was een absolute opsteker. Zij waren o.l.v. Tony in staat om een basis te leggen voor een vijf-
jarenplan.

Ze hadden al geld opzij gelegd voor de zaden voor de komende oogst.

En er ontstond zelfs het plan om ook t.z.t. geld te reserveren voor kosten als een van de 
medewerkers ziek zou worden. Of mogelijk zelfs een deel van een pensioen.

Het in Europa eeuwen geleden al ontwikkelde systeem.

Er is gesproken over training en opleiding.

Er werd gediscussieerd over prioriteiten, omdat niet alles in een keer realiseerbaar zal zijn.

Alom begrip!

Na drie uren waren ze nog niet te stoppen.

We gaan dat meerjarenplan nu verder uitwerken!


Vanmorgen kwam Jackson langs, een vriend die in Berekum werkt voor het district aangaande 
hygiëne etc.

Hij vertrekt over een maand definitief naar de UK. Waarna er een geagiteerde discussie zich 
ontspon over de situatie thans in Ghana, waar de bevolking steeds armer lijkt te worden.

Waar de inflatie gigantisch is en politici in Accra stinkend rijk worden.

En voor die politici buiten Accra geen Ghana lijkt te bestaan.

Zo ervaart een groot deel van de bevolking het nu.

De uitstroom van jonge professionals is enorm. Volgens Tony in de eerste drie maanden van dit 
jaar al 4000 werkers in de zorg. En dat aantal is nu verdrievoudigd.

Hetzelfde geldt ook voor leraren.

Demonstranten in Accra worden meteen gearresteerd en pas eind komend jaar zijn er weer 
verkiezingen. Maar naar verwachting zal deze situatie daardoor niet verbeteren.

Kortom, ongenoegen alom……


Vanmorgen zouden we naar de districtscoördinator voor de kidsrun gaan, maar het is weer een 
van de vele feestdagen, zodat alles weer gesloten is.

Dan maar met de twee jongens verder brainstormen over het hygiënesysteem in het WASH 
project.


In de bekende entourage van 
restanten van het 
ontbijtritueel…..




Tja, deze dagen zijn vol met overleg. Sorry voor de daardoor soms wat saaie plaatjes.

Ook vanmiddag weer uitgebreid met ze gesproken over budgetten en budgetbeheersing.

We hebben de jongens verwezen naar een aantal online cursussen betr. dat onderwerp.

En het is nu weer ongenadig heet geworden, dus er wordt volop getukt.


Straks weer verder. Ik heb zelf even wat schaduw 
opgezocht aan de andere kant van het huis.

Heerlijk….


Morgen wordt, hoop ik weer eens een volledig andere 
dag. Drie scholen hebben een soort kookcompetitie, zoals 
ik in nieuwsbrief 2023/1 al heb genoemd.

De videocamera ligt klaar en ik hoop dat Addison weer op 
zijn wijze foto’s van de kinderen gaat nemen. Twee 
camera’s tegelijk bedienen is wat lastig….


Wordt 
vervolgd……




vrijdag 22 september 2023


Heel kort stukje. 

Vandaag zouden we naar een school in Fetentaa gaan voor de kookcompetitie.

Nee dus……

De hemelsluizen werden al vroeg enthousiast opengedonderd.

En bleven ook open!!!!


Die rivier daar beneden 
noemden we gisteren 
nog “road”……


Het programma is nu 
verschoven naar 
maandag.


En wij vullen de dag hier 
wel met wat werk aan 
websites en rapporten.


Gelukkig had Addison 
nog wat plaatjes, op 
Ghanese wijze gemaakt, 
van de inkopen door de 
kinderen op de markt. 
Kunnen we jullie niet 
onthouden.




Wat het weekend verder gaat brengen, 
laten we nu gewoon over ons heen 
komen.


Wordt vervolgd…..




zondag 24 september 2023


Vandaag toch nog maar een deeltje.

Eigenlijk was het de bedoeling om morgen pas weer iets te sturen, maar als het programma gaat 
zoals gepland, doet het zelden, is dat met alles van morgen wat veel voor één stukje.

Zondag.

Zondagsrust in Ghana betekent, dat in de kerk om de hoek alle volumeknoppen op maximaal 
worden geslingerd. 

En dan zitten wij buiten op het balkon nog weer even een overleg te realiseren….


Gisteren vroeg naar het land. Henk was daar nog niet eerder geweest.

Het was warm en je zweet je compleet de pestpokken!!!!

Maar het werk wat wordt gedaan door, soms gehele, families, is indrukwekkend. 

Zou ARBO-technisch in ons land niet worden geaccepteerd!


De weg er naartoe was 
redelijk te lopen, soms wat 
prutterig.

Op deze plek was enkele 
jaren geleden nog redelijk 
wat water, tot kniehoogte, 
en er is toen zelfs 
gesproken over een dam en 
waterreservoir.

Gelukkig niet doorgegaan.


Dit is een 
betere 
oplossing 
gebleken.

Met 
resultaat.




En vanmorgen zitten we met onze 
zusterorganisatie in voornoemde 
decibellenoverdaad weer een white-
papersessie te doen.

Samen met Amoro, de man uit Drobo 
die de jongens vaak raadplegen voor 
financieel advies.

Niet de reden waarom Henk zorgelijk in 
z’n haar staat te krabben…..


Die reden was misschien dit:


Gewoon tijdens de hele sessie aan je haar laten 
werken!

Met haarbolletjes, of zoiets, als resultaat.

Lijkt me ’s nachts lastig, al die kogellagers 
onder je hoofd op je kussen……

Maar wij denken anders…..




Overal op de vloer liggen nu kleine, zwarte draadjes.

Dus als je Tony zoekt, volg gewoon het spoor!


En vanmiddag de officiële meeting in 
Fetentaa met de oudsten van het dorp 
met Nana.


Het WASH project is toegelicht, evenals ons 
scholarship programma.

De projecten worden alom omarmd.

Waarschijnlijk evenals een van de illegale 
hoeveelheid flessen whiskey die waren 
meegenomen…..


Let op de achtergrond.




En dan helpt protesteren 
mijnerzijds niet meer tegen het 
opstellen voor de obligate en door 
mij zo niet-geliefde groepsprent.


OK, bij de volgende plaat heb ik 
een pietsie minder geprotesteerd, 
de uiteindelijke doelgroep mocht 
ook in beeld schuiven.




Geanimeerd weer afscheid 
genomen.


Om vervolgens je langs de 
“target group” te mogen 
worstelen om in Tony’s 
langzamerhand wat 
luidruchtig rammelend 
vehikel te mogen plaats 
nemen.


Morgen hopelijk dan eindelijk het 
kookprogramma….


Wordt vervolgd…..




maandag 25 september 2023


School coocking contest!

Een krankjorem idee wat Addison en ik een paar weken geleden ontwikkelden n.a.v. een videoclip 
waarin een meisje uit Fetentaa uitlegde hoe ze kookte.

En we wilden het laten zien.

Omdat daar nog steeds dat eveneens waanzinnige idee leeft om kinderen van basisscholen in 
Nederland en Ghana elkaar hun leven te laten zien.

Dan maar hier beginnen.

“Addison, hoeveel kinderen gaan deelnemen?”

“Maybe, we hope, eighteen?”

Het waren er naar schatting vijftig?

Daarmee aangetoond hebbende dat je voor €75 vijftig mensen kunt voeden.

En de les die wij daaruit hebben getrokken is, dat alle kinderen hier al heel jong complexe 
gerechten kunnen koken.

Omdat ze van jongs af, vaak nog op de rug van de moeder, meemaakten hoe er gekookt werd.

Er bestaan dus geen kookboeken.

Alles traditioneel mondeling van generatie op generatie overgedragen.

Addison en ik gaan dit concept trachten verder uit te werken.


Deels in combinatie met het te ontwikkelen school 
gardening project.

Zijn collega’s wilden nu ook hiermee verder.

Ik ben vanmorgen alleen bezig geweest met een 
videocamera. De clip zal thuis worden gemonteerd 
en gepresenteerd.

Net even terug kijkend “touching moments”.

De foto’s zijn met mijn camera door Tony en Addison 
gemaakt.

Het waren er 243 plaatjes. 

Ik heb net een stief kwartierke geselecteerd, 
gesneden en 
gecorrigeerd.

Sommige 
lezertjes wilden 
foto’s van 
mensen in 
Ghana?

Ik ga nu 
tekstueel 
zwijgen en 
hopen dat de 
volgende 
incontinentie 
van plaatjes niet 
te onbescheiden 
is………..




















Sorry, wordt vervolgd….




woensdag 27 september 2023


Vandaag terug naar Accra.

Morgenavond weer inschepen voor de nachtvlucht naar Nederland.

Ik zit nu achterin Tony’s auto te trachten iets te componeren.

Lastig!

Als hij op zijn hoogstpersoonlijke en fantasievolle wijze meent een obstakel te moeten vermijden, 
staat plots het complete alfabet hier op het scherm, inclusief alle leestekens…..

Typen en corrigeren dus maar…..


Vanmorgen kort na zonsopgang geroerd afscheid genomen van Nana.

Hij had het even moeilijk.

Wij ook…..

Hem en al die andere mensen zullen we missen.

Gisteravond een geweldig goede onderlinge discussie gehad als afsluiting van alle besprekingen 
die de afgelopen weken zijn gehouden.

Ook ons wordt steeds meer duidelijk hoe e.e.a. hier werkt. En soms niet gaat werken.


Maar de neuzen staan nu in één richting en we denken nu een groep te hebben geformeerd die in 
staat is hun doelen te bereiken.

Overigens, de foto’s in dit stukje zijn wat terugblikken.


We gaan ze missen.

Wat gaan we niet missen?

sommige onderdelen van het Ghanese 
menu.

En de geluiden 

	 “budget”, 

	 “problem”, 

	 “costs”, 

	 “it’s not gonna work because 	
	   the Ghana system….”, 

	 “we need”, etc…………




Wat gaan we wel missen?

Die andere menuaspecten in 
Ghana.


Soms alleen de wijze van prepareren.




Misschien zelfs hun opvatting van het begrip 
“multitasking”.

Om maar te zwijgen van die indrukwekkende 
kooksessie afgelopen maandag.

En het besef hoe vroeg kinderen hier al voor 
zichzelf leren zorgen.

En leren omgaan met risico’s.

Ik vraag me wel eens af of onze generatie 
kinderen door de enorme protectie van jongs 
af, niet juist daardoor het risicozoekende 
gedrag later tonen.

Zal wel weer psychologie-van-de-koude-
grond zijn……


Maar het is tijd om weer naar huis te gaan.


We hebben o.i. veel bereikt wat nu, naar verwachting, echt van start zal gaan.




We zijn ons ervan bewust dat we niet de gemakkelijkste weg hebben gekozen om een doel, en 
het doel van onze doelgroepen, te bereiken.

Ja, er zijn simpeler wijzes.

Je kunt een leeg naar je uitgestoken hand vullen. Een hand met daarboven de tekst “gimme”. Niet 
onze opvatting van vraaggestuurd een project uitvoeren. De hand zal leeg terugkeren en het 
proces zal zich eindeloos blijven herhalen zonder dat we verandering achter die hand zullen 
kunnen bespeuren.

Een alternatief kan zijn, dat een probleem bij je doelgroep duidelijk is, maar er is geen structuur in 
of omheen om e.e.a. naar het doel te leiden. Vaak ploft er dan een persoon of organisatie in beeld 
die gewend is aan geld en zaken doen en die wel wil assisteren. Die zet dan een bedrijfsmatige 
structuur op waarmee hij of zij prima zaken gaat doen. De doelgroep krijgt dan in ieder geval wat 
was bedoeld, maar de rest van de winst komt bij voornoemde doelgroep niet aan en iemand 
wordt rijker. Hebben we meermalen mogen waarnemen.

De keuze die wij hebben gemaakt, is om heel veel tijd te stoppen in het bij elkaar brengen van een 
groep gemotiveerde mensen, die uiteindelijk niet alleen mede keuzes maakt voor de oplossing 
van een onderhavig probleem, maar die ook de verantwoordelijkheid en leiding heeft om het hele 
systeem te beheren en te benutten ten gunste van de totale doelgroep.

Klinkt complex.

Is het ook.

We zijn nu twee weken bezig geweest en voelen ons nu even vijf jaar ouder.

Komt wel weer goed.

We hebben de overtuiging dat voornoemde gemotiveerde groep zich nu heeft gevormd en ook in 

staat moet zijn om nu te starten.


Wordt, in 2024, vervolgd……


	 	 Nu weer naar huis………



